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Amellerimizin Ağırlığı 

Nouman Ali Khan 


"Şüphesiz hamd Allah'a mahsustur. O'na hamd eder, O'ndan yardım ve mağfiret dileriz. O'na iman ve tevekkül ederiz. Nefislerimizin şerlerinden, amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Allah'ın hidayete ilettiğini kimse saptıramaz. 
Saptırdığını da kimse hidayete iletemez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O bir ve tektir, O'nun ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed O'nun kulu ve Rasûlüdür. Allah, O’nu bütün dinlerden üstün kılmak için, doğruluk rehberi ve hak din ile göndermiştir. Şahit olarak Allah yeter. Çok büyük bir teslimiyetle Allah'ın salatu selamı O'nun üzerine olsun. Bundan sonra hiç şüphesiz en doğru söz Allah'ın kitabıdır. En hayırlı yol ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. En kötü ameller sonradan uydurulanlardır. Sonradan uydurulup dine sokulan her amel bid'at, her bid'at sapıklık ve her sapıklık da ateştedir." 

Allah, kerim olan kitabında buyuruyor ki; 
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USUL ûjAİİflj (Araf/8-9) 


"O gün tartı haktır. Kimin (sevap) tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimin de tartıları hafif gelirse, işte onlar, ayetlerimize karşı haksızlık ettiklerinden dolayı kendilerini ziyana sokanlardır." 


Allah'ım, Sen bizi zalimlerden eyleme! 


"Rabbim! Göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz ki sözümü iyi anlasınlar." 

(Taha/25-28) 

Bugünkü hutbe Kur'an'ın 7.suresi olan Araf Suresi'nin giriş bölümündeki iki ayetle alakalı ve Allah'ın Kur'an boyunca birçok kez tekrar ettiği korkutucu bir konsepti, kıyamet gününde amellerimizin tartılması kavramını, kıyamet günündeki tartıları ele alıyor. Bununla alakalı aklımızda birçok düşünce var. Genelde ilk akla gelen herkesin kıyamet günü önlerinde tartı gibi bir şeyle bekleyeceği, iyi amellerin bir tarafa kötü amellerin diğer tarafa konulup ağır gelen tarafa göre gideceği yerin belirleneceği, iyiler fazla gelirse cennete, kötüler fazla gelirse cehenneme gideceği olur. Ama Kur'an kıyamet gününde gerçekten ne olacağını anlamamıza yardım etmek için bu manzaradan daha karışık bir durum anlatıyor. Bugünkü amacım da gerçekten Allah'ın 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rahmetinden olan bu ayrıntılardan bazılarını onun tasvir ettiği şekilde açıklamaya çalışmak ve bunun bize şu anda ne ifade ettiğini açıklamaya çalışmak. 

Öncelikle Allah diyor ki: &JÜ JpJ'" 

"O günkü ölçü, tartı haktır." 

İlk anlamı "gerçek" demek, kıyamet günün gelmeyeceğini zannetmeyin yani. "Hak" "hakikat" anlamına gelebilir. Gerçek. Yani şüpheye kapılmayın. Diğer anlamı da doğru ve hassas olması demek. Aynı zamanda adil demek. Mesela "Hakkun lehe" hak sahibi olmak demek. Bu üçüncü anlamını biraz açıklayayım. Allah sanki şu an sahip olduğumuz ölçülerin doğru olmadıklarını ve sahip olduğumuz bütün hükümlerde belli bir seviyede yanlışlık olduğunu söylüyor. Peygamber sallallahu aleyhi vessellem'e bile insanlar tartışmalarını getirdiler. Bir tanesi gelip neden haklı olduğuyla ilgili düşüncelerini, sebeplerini ve kanıtlarını açıkça sundu. Diğerinin konuşması o kadar düzgün değildi, çekingen ve gergindi. Görünürde birinin daha iyi kanıtları var diğerinin yok. Bugün bu mahkemelerde de gerçekleşebilir. Birisi çok iyi bir avukat tutabilir diğeri kötü bir avukat tutmuştur ve iyi olan avukat haklı gibi görünebilir. Ama adalet konuşanla alakalı bir durum değil. Daha iyi konuşuyorsan veya kanıtların daha fazlaysa bu haklı olduğun anlamına gelmiyor, adalet tamamen başka bir şey. Peygamber sallallahu aleyhi vessellemde aralarında karar verecek olsa bile Allah'ın yargısından kaçacaklarını düşünmemelerini söylemişti. O başka seviyede bir şey. Çünkü Allah gerçekleri bizden çok daha iyi biliyor. İslam'ın kanunları hakkında da aynı şey geçerli. 
İslam kanunları diğer bütün kanunlardan daha iyi çünkü Allah (a.c) tarafından verildi. 
Bununla birlikte Allah'ın kanunları da kötüye kullanılabilir. Çıkar için kullanılabilir. 
Mesela İslam'da birisi suçlu bulunduğu için cezalandırılabilir. Ama belki de sahte deliller ve yalancı şahitler kullanıldı. Bu tip şeyler olmuş olabilir; ama sonuç olarak şeriata başvuruldu, kanun uygulandı ama aslında adalet yerini bulmadı. Yani kanunun uygulanması adaletin uygulandığı anlamına gelmiyor. Mesela dünyadaki mahkemeleri veya adalet kavramını düşündüğümüz zaman görme engelli bir bayanın tuttuğu dengelenmiş bir tartı şekli görülüyor. Verilmek istenen fikir adaletin taraflı olmadığı ve olaya dengeli yaklaşmak gerektiği. Ama Allah o günde tartıların gerçekten adil olacağını söylediği zaman, Allah'ın söylemeye çalıştığı bu dünyada ne kadar adaleti sağlamaya çalışırsak çalışalım buradaki adaletin sınırlı olduğu, kusursuz ve tam olmadığı. Ancak o günde adalet gerçek manada uygulanacak. 

Şimdi derine inmeden biraz daha üzerinde duralım. Tartılar hakkında düşününce akla standartlar da geliyor. Mesela eskiden kilo, pound ya da her neyse tartının bir tarafına, pirinç de öbür tarafına konulurdu. Birbirlerini dengeledikleri zaman pirinç diğer taraftaki standarda eşit olmuş oluyor. Ama o kilo veya pound nereye gidersen 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git aynı ağırlık çünkü aynı standardı takip ediyor. Ölçülerde de aynı şey geçerli bir metre her yerde bir metre, bir "foot" her yerde bir "foot", bunlar standartlar ve diğer şeyler de bu standartlara göre ölçülüyor. Bu okul hayatında da oluyor değil mi? 
Okullardaki çocuklar veya üniversite öğrencilerinin geçebilmesi için asgari bir sınır vardır. Ve bu bir standarttır. Bu asgari sınıra ulaşamazsan sınıfı geçemezsin. Diğer bütün herkes de aynı standarda göre ölçülür. Aynı şekilde birisi spora yapmak istediğinde, bir basketbol takımına, bir atletizm takımına vesaire katılmak istediğinde asgari bir yetenek standardı vardır. Belli başlı testleri geçmen gereklidir, serbest atış yüzden şu seviyeyse, bir turu şu kadar zamanda bitirebiliyorsan, sonraki tura geçersin. 
Bunların hepsi hayattaki standartlar. Ne zaman ki bir şey üzerinde bir yargıda bulunacağız standartlara ihtiyacımız vardır. Anlatmaya çalıştığım şey şu: mesela bir sınıf örneğini ele alalım. Bir sınıfta birçok çeşit çocuk vardır. Uzun zaman önce 3.sınıf matematik öğretmeniydim. Her tipten çocuk var ve bazıları matematiğe gerçekten yatkınlar. Koca bir çarpma işlemini kâğıda bile dokunmadan kafalarında yapabiliyorlar. 
Diğer çocuklar üç kere sekizi çözerken dört kâğıt bitiriyorlar ve hala çözemiyorlar çünkü onlar için o nükleer fizikten daha zor. Onlar da sanata daha yatkınlar. Yani her çocuk aynı değil. Ama müfredat ve eğitim bölümü "Sanata veya matematiğe daha yatkın olman veya onları sevip sevmemen önemli değil, en az şu puanı almazsan geçemezsin" diyor. Yani hepsine aynı standart verildi. 

Buradaki programımızda Arapça öğrencilerimiz var. Buraya gelenlerin bazıları Arapça hakkında çok şey biliyor zaten. Belki de aileleri Arap veya daha önceden Arapça öğrendiler. Diğerleri öyle değil. Yani ben dersi anlatırken bazıları altyapıları olduğu için zorlanmıyor. Bazıları da Allah Arapçayı onlara kolay kıldığı için zorlanmıyor. Arapça öğretmeden önce de öğrencilerim oldu ve bir sene onlara ders verdikten sonra diyebilirim ki Allah onları Arapça öğrenmeleri için yaratmamış. Başka her şeyi öğrenebilirler ama bu onlar için değil işte. Zeki olmamalarından ötürü de değil bu arada, bunlar kendi alanlarında oldukça nitelikli olan, insanların bile olmayan dillerde, yazılım dillerinde yazabilen akıllı insanlar ama konu Arapça olunca bir türlü akılları almıyor. İnsanların kabiliyetleri farklı. Ama standartlar hep aynı ki bu da adaletsiz gibi duruyor. Nedendir ki oldukça fazla çalışan bir öğrenci... Gerçek bir hikâye anlatayım size. Öğrencilerimden biri çok yoğun ders çalışıyordu. Ara verdiği bir mola bile yoktu. 
Molada bile çalışıyordu. Okuldan sonra çalışıyordu. Öğrenciliğinden önce de arkadaşımdı. Arayıp "Biraz basketbol oynayalım mı?" diye sorardım o da "Hayır Arapça çalışmam lazım" derdi. "Senin öğretmenin benim, ben basketbol oynayabileceğimizi söylüyorum", "Hayır hayır Arapça çalışmak istiyorum". Bütün sınavlardan kaldı. Hepsinden. Ve vazgeçmedi, sürekli çalışmaya devam etti ve yüksek bir not alamadı. Zar zor geçti. Aynı zamanda söyleyebilirim ki onunla aynı yılda hatta 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daha sonra da öyle öğrenciler vardı ki onun çalıştığının yüzde birini bile koymadan Arapçada ondan çok daha iyiydiler. Akademik standartlara göre birisi sertifika alıyor diğeri almıyor. Ama ben ona duyduğum saygıyı başka hiçbir öğrenciye duymadım. 
Çünkü çabasını ve harcadığı zamanı biliyorum. Ama bu standart ona bir iş kazandırmıyor ve o kadar da etkili bir standart değil. Sadece benim kalbimdeki bir standart. Bunu başka bir yerde kullanamaz. "Benim hocam çabamı çok takdir etmişti ama" diyemez. " 'F' aldım ama çabama çok saygı duymuştu, ona benim hakkımdaki düşüncelerini sormalısınız" diyemez, böyle bir şey bu dünyada kimseye yardımcı olmaz. Ama kıyamet günündeki tartılar farklı. Allah amellerimin sadece sayısına, ne yaptığıma, ne başardığıma bakmayacak. Bütün etkenler göz önünde bulundurulacak. 
Bütün etmenler. Neyde iyiydim neyde kötüydüm, Allah bana neyi kolaylaştırdı neyi zorlaştırdı. Her birimiz için bu standartlar farklı değil mi? 

Şimdi bu ayete dikkat edin, 

"mizanuhu" demiyor "sekulet mevazinuhu" diyor. Tartıları, çoğul kullanıyor, tartıları ağır gelen her kişi için... Herkes için, bir kişi için "birden fazla tartıları"... (ağır gelirse diye devam ediyor.) Bir kişi, birçok tartı. Bir kişi bir tartı değil. Ayetin zahirine göre bir kişi, birçok tartı. Bir kişi neden birçok tartıya ihtiyaç duysun ki, koca bir tartıya bütün amellerimizi koyabilirdik. Ama bu ayetteki tartıları standartlar olarak düşünebilirsin. 
Diğer insanlardan farklı bir hayat verildi sana. Ebeveynlerin farklı, içinde büyüdüğün ailen farklı, kişiliğin farklı, sen öfkeni kontrol etmekte zorlanıyorsundur arkadaşın bu konuda çok iyidir, kardeşin çok sakindir sen çok heyecanlısında. Allah seni öfkeni kontrol etmede daha az kabiliyetli ve kardeşini de çok daha sakin yaptıysa, kıyamet gününde o sakin olan kardeşlerin yargılanacakken: "Sen hiç sinirlenmedin", "Evet sinirlenmedim" denir ve ödüllendirilirler. Ama senin öfkeni kontrol etmen çok daha zordu değil mi? Allah sana verdiği kapasiteyi göz önüne alacak... Çünkü onlar çenelerini tuttukları veya öfkelerini kontrol ettikleri için yüz derece yükseltiliyorlarsa ama sen yapmadıysan ve bir adamı yumruklamak üzereyken yaptığın tek şey "Aa" diye bağırmaktıysa, diğer herkesin standardına göre öfkeni kontrol edemedin ama belki de Allah "Ben senin yapmak üzere olduğun şeyi biliyorum ve sana verdiğim şeyle karşılaştırılınca ödülü hakkeden bir iş yaptın ve kendini oldukça iyi kontrol ettin" diyecek. Her insan farklı standartlara sahip olacak. Farklı tartılara. Bunu bilmek çok önemli çünkü sen kendini başkasıyla karşılaştırmamalısın. 
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(İsra/84) 

"Onlara söyle, her biri Allah'ın onları yarattığı şekilde çalışsınlar". 
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Allah size ne verdiyse onu kullanın. Allah'ın sana verdiği belli şeyler var, belli bir seviyede zekân, belli bir seviyede karakterin, belli özelliklerin, belli güçlü ve zayıf tarafların var. Bazen senin iyi olduğun şey başkasının zayıf tarafı, bazen de senin zayıf yönün başkasının güçlü tarafı. Allah sana neyi verip vermediğini biliyor. Sende ve bende olmayan şeylere sahip olan insanlar var. Sende de başkalarında olmayan şeyler var. Allah bunların hepsini biliyor. Öncelikle kim olduğunu iyice bil. Kendi değerlendirmeni yap. Bu yüzden Allah "İnsan gerçek anlamda sadece kendini çok iyi bilir" der. Bizler yapıp yapamayacağımız şeylerin farkında olmalıyız ve kendimizi başkalarıyla haksız karşılaştırmalara sokmamalıyız. Mesela bir şey hakkında bizden iyi olan insanlarla kendimizi karşılaştırıyoruz. İnsanlar bana gelip, "Keşke ben de böyle Arapça bilebilseydim ama bir taksi şoförüyüm ve geçinebilmek için günde 20 saat taksi sürmem gerekiyor, Allah beni affetsin" diyorlar. Çok çalıştığın için af dilemene gerek yok, Allah için kazanıyorsun. Beş vakit namaza camiye gelip cemaate katılan birisi de var, Allah ecrini versin, ama New York'ta taksi şoförlüğü yapıp da taksisini yolun ortasına park edip polis gelip ceza kesmeden önce otuz saniyede öğle namazını kılmaya çalışan da var ve Allah onları da ödüllendirecek. Bunu yaptıkları için daha az Müslüman değiller. Bazıları için haramdan uzak durmak çok kolay. "Elhamdülillah, kimseyi öldürmüyorum" diyebilirsin mesela. "Öldürmek haram, ben de kimseyi öldürmedim, Allah beni ödüllendirecek". Ama herkesin birbirini öldürdüğü bir topluluktaysan, bir savaştaysan veya birine bir çeteye katılması için veya birini öldürmesi için baskı yapılıyorsa ve aksi takdirde o öldürülecekse, yine de suçu işlemeyi reddedip kendi hayatını ve ailesinin hayatını tehlikeye atıyorsa o kişi için öldürmemek çok daha büyük bir ödül gerektiriyor değil mi? Çünkü o başka bir durum onun için. 

Bize olduğu kadar kolay değil. Yani içinde bulunduğumuz zorluk... Gençlerimizi düşünün, gençlerimizin çoğu devlet okuluna gidiyor. Ne kadar sıklıkla uyuşturucu teklif edildiklerini, genç insanların alkole ulaşımı ne kadar kolaylaştığını, cinsel ilişkiler ne kadar sıradanlaştığını biliyor musunuz? Sekizinci sınıfların şaka konusu bile oldu artık. Yakınlarda bir "Pizza Rio" var ve haftanın bazı günlerinde bir dolarlık pizzalar satıyorlar ve birçok liseliyi orada görebiliyorsunuz, çünkü ucuz. Ve konuştukları şeyler... Sen de orada dinliyorsun ve "Şimdiki okul çocukları bunlar mı yani?" diyorsun. 
Ama biliyor musunuz, bizim çocuklarımız o okulda o ortama maruz kaldıklarında ve o büyük günahlardan uzak kaldıkları zaman, teheccüde kalkmadıkları veya sabah namazına camiye gitmedikleri için çok üstlerine gitmem, sorun yok. Çünkü verdikleri savaş oldukça büyük. Onlar için biraz ağırdan alabiliriz. Farklı türden standartlar var. 
Bizler belki de daha kolay, daha güvenli ortamlarda büyüdük. Onların işi çok daha zor. 
Belki de biz onların yerinde olsaydık dayanamazdık. Allah onları o zamana ve o ortama ne kapasitede olduklarını bildiği için koydu. Bu denklemin sonraki adımı da bu. Evet herkes sahip olduğu yatkınlığına, Allah'ın verdiği birtakım özelliklere, Allah'ın verdiği 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çevreye göre yargılanacak ama aynı zamanda kaldıramayacağımızı bilseydi bizi o duruma koymazdı. 

V t-İİSj 4>Sİ 11 VI 
(Bakara/286) 

"Allah birini ancak kaldırabileceği ve yapabileceği şeyle yükümlü kılar". Bahsettiğim şeyler asgari şartlardı. Şimdi diğer taraftan söz etmek istiyorum. Bazısı şimdiye kadar söylediklerimi kullanıp "Kendimi iyice bir değerlendirdim ve Allah'ın beni çok zayıf yarattığını fark ettim. Bu yüzden de beş vakit namaz kılmıyorum çünkü Allah beni öyle yapmamış. Beni yargılamamalısınız, kendimi beş vakit namaz kılan başkalarıyla karşılaştırmıyorum, çünkü benim standartlarım başka. Arabada hutbe hakkında düşündüm ve benim standartlarım çok düşük. Allah beni fazla zorlamayacaktır çünkü beni yaptığında limiti çok aşağı koymuş" diyebilir. Kendine yalan söyleyemezsin. 
Sadece bir başkasının seni küçük görebilmesi değil, senin kendini küçük görmen de çok kolay. Bu yüzden Allah ayete "Vel veznu yevmeizin el hak" diyerek başlıyor. Allah "Gerçek bu mu?" diyecek kıyamet gününde. İnsanlar o gün şahitlik yapacaklar, "Hayır biz kendimize yanlış yapıyorduk, kendimizi yalanlıyorduk, kendimize dürüst değildik". 
"İnsanlar kendilerini çok iyi bilirler. Yine de her türlü bahaneyi sunarlar". İşleri kendimize kolaylaştırmak için her türlü bahaneye başvuruyoruz. Hutbe için zaman azalırken denklemin bu tarafının biraz daha üstünde durmak istiyorum. Kendimize gerçekten sormalıyız... Anlamanıza yardımcı olmak için bir örnek vereceğim. 
Matematik sınıfı örneğime geri döneceğim. Bazı çocuklar gerçekten dâhiydi. Bir tanesi her sınavdan yüz alıyordu. Onun için çok kolay. Her sınavdan yüz. En az çalışmayla en iyi sonuçlar. Diğer çocuklar çabalıyorlar, ağlıyorlar, matematik sınavları olduğu için hayatın anlamını sorguluyorlar. Ama bu çocuk hepsinden rahat rahat geçiyor. Ama bir keresinde bu çocuk fazla hafife aldı ve hiç çalışmadı, hiç hazırlanmadı, sınava girdi ve seksen beş aldı. Hep yüz alıyordu bu sefer seksen beş aldı. Sınıftaki diğerleri de seksen beşten aşağıda aldı, zor bir sınavdı çünkü. Sınıftaki en yüksek not hala onun. Ama ben öğretmeni olarak biliyorum ki o seksen beş yapabileceğinin en iyisi değil. Biliyorum ki kapasitesi çok daha fazla ve yine yüz alabilirdi. Biliyorum ki çalışmadı ve o yüzden daha düşük aldı. Ben öğretmeni olarak ona kağıdını gösterip "Bundan çok daha iyi olduğunu biliyorum" diyeceğim. O da bakınıp "Ne? Hala sınıftaki en yüksek puan bu" diyecektir. Çünkü hala kendini diğerleriyle karşılaştırıyorsun. Kendini yapabileceklerinle karşılaştırmayı reddettin. Kendini Allah'ın sana verdiği şeyle karşılaştırmayı öğrenmelisin. "Elimden gelenin en iyisini gerçekten yaptım mı?" 
Ayetteki "mevazin" de bu yüzden. "Mevazin" "mevzune"'un çoğulu da olabilir. 
"Mevzune" tartılan şey demek. 
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Allah bizim iyi amellerimizin sayısına bakmayacak, iyi amellerimizin ağırlığına bakacak, o iyiliğe ne kadar emek sarf edildiğine bakacak, onun için yapılan fedakarlıklara bakacak. Bu dünyadayken, şu anda, yargılayabileceğimiz tek şey sonuçlar. İkinci sırada gelen takım hakkında bildiğimiz tek şey, ikinci oldular, şampiyon olamadılar. 
"Antrenmanda çok çaba sarf ettiniz ve çok çalıştınız" falan demezsin, "Kazanamadınız", bitti. Diğer şeylerin bir önemi yok. Golü attın ya da atamadın, kazandın ya da kazanamadın. Biri, maalesef, seçimi kazandığında "Hey, ben kazandım" diyor. Diğeri "Aa, iyi çabaladım ama" demiyor, çaba bir işe yaramıyor bir şey elde edemedim ki. İyi bir iş görüşmesi geçirdiğinde ama işi alamadığında iş görüşmenin iyi geçmesi, özgeçmişinin iyi olması, hazırlıklı olman vesaire bir anlam ifade etmiyorlar. Tüm bu çabaların bu dünyada bir anlamı yok. Çünkü biz çabaları değerlendirmiyoruz. Biz sonuçları değerlendiriyoruz. Umurumuzda olan şey bu. Ama o gelecek hayatta, gerçek tartı kurulduğu zaman sonuçların bir anlamı olmayacak. 
Sonuçlar önemsiz olacak. O gün önemli olacak olan tek şey, çabalar. Samimi çabalar. 
Bu da aslında temel ilke. Allah diyor ki: "İnsan kendi çabaları dışında lehine hiçbir şey bulamayacak." Ne çaba gösterdiysen, önemli olan tek şey bu olacak. Kimse senin çabanı göremez. Kimse senin uğraştığın şeyleri göremez. Senin için ne kadar zor olduğunu kimse göremez. Ama Allah görüyor ve kıyamet gününde bunları ortaya çıkaracak. Son olarak sîzlere bizim hafife aldığımız bazı şeylerden bahsedeceğim çünkü burada amellerin ağır veya hafif olmasından bahsediyorum, Allah diyor ki, bazen insanlar çok çabaladıklarını veya Allah'a gösterecekleri şeylerin fazla olduğunu düşünürler. Bir mescit inşa ettim, şunu yaptım, bunu yaptım, ama belki de Allah tüm bunları senin için kolay kıldı ve hiç çaba gerektirmedi. O koca şeyleri görüyorsun ve düşünüyorsun: "Allah'a bu alanın ölçüsünü, yazdığım çekin büyüklüğünü göstereceğim". Bu hayatta o büyük çekin ağırlığı var ama diğer hayatta o çekin bir ağırlığı olmayacak. Çok ufak bir ağırlığa sahip olacak. 


liaJâj U> IjiaC JâC sUI*â»â Ç -UA IjjlLa 

(Furkan/23) 

"Yaptıkları şeyleri alıp toza çevireceğiz". Hiçbir ağırlığı olmayacak. Amellerimizin arkasında samimiyet olmalı ki ağırlıkları olsun. Amellerimizin arkasında çaba olmalı, mücadele olmalı, işte o zaman Allah yaptığının değerli bir şey olduğuna kanaat getiriyor. Bir şeyi sevdiğin, birini memnun etmek istediğin zaman görünen şey senin çabandır. Bu arada bu dünyada senin çabanı gören tek insanlar, gerçekten sevdiklerindir, ebeveynlerindir. Sınavdan kalsan bile annen gelip- baban azarlayabilir belki - ama annen gelip "Çok çalıştın, geceleri uyumadın biliyorum" deyip seni teselli 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edecektir. En azından annen hakkını biraz teslim edecektir. Bir umut, bir takdir kaynağı olacaktır. Yani sevilen biri olduğu zaman, çabanı görecektir. Bizi Allah'tan daha fazla seven mi var? Son olarak sizle kıyamette ağır gelecek birkaç şeyi paylaşmak istiyorum. Çünkü eğer ağır ve hafif gelecek şeylerden bahsediyorsam ve biz de tartılarımızın ağır gelmesini istiyorsak, en azından bu hutbeden kıyamet gününde ağırlığı olan bazı şeyleri öğrenip ayrılalım. Peygamber (s.a.v) çok güzel ve önemli bir hadiste Allah'tan gelen şu çözümü bizlere veriyor, diyor ki: "İki söz vardır ki dilde çok hafif ama tartıda çok ağırlardır." Tartıda çok ağırlar. Hatta başka bir hadis aklıma geldi: "Kıyamet günü birisi Allah'ın karşısına geliyor ve kötü amelleri çok ağır geliyor. 
Allah soruyor "Bir itirazın, bahanen var mı?", "Hayır yok, ya Rab", "Bunlar doğru mu, yazan melekler mi yanlış yazmış?", "Hayır ya Rab, hepsi doğru", "Bir tane iyi amelin var, getirin". O da üzerinde kelimesi olan bir kâğıt parçası, kâğıdı da diğer tarafa koyuyorlar ve hepsinden ağır geliyor. Bu hadiste de peygamber (s.a.v) bize dilde çok hafif ama tartıda çok ağır olan, Allah'ın çok sevdiği iki söz olduğunu söylüyor. 
"Rahman, sevgi, ilgi ve merhamet gösteren, o sözleri çok seviyor". Nedir bu sözler: "Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim". Ama belirteyim ki, kıyamet gününde ağır gelen şey dil değil, kalp. Bu sözler ve Allah'ın kelamı sadece dille söylendiklerinde bir şey ifade etmiyorlar. Ama dil kalple bağlantılı olursa bir anlamı olur. 

Bunun üzerinde birkaç dakika daha durmak istiyorum sonra da hutbeyi bitireceğiz inşallah. "Subhanallahi ve bihamdihi" "Allah ne kadar da kusursuzdur, şartlar ne olursa olsun ona teşekkür ediyor ve onu övüyorum". Allah kusursuz, ona teşekkür ediyorum ve onu övüyorum, basitçe bu demek. Şimdi hayatta zor durumlardan geçildiğinde, işler zorlaştığında, Allah'ı suçlamaya yatkın olabiliyoruz bazen: "Allah bana bunu neden yapıyor, bu acıyı neden yaşamak zorundayım, bu insan benden çok daha kötü birisi ve hiçbir bedel ödemiyor ama bir de bana bak, Allah neden bana acı çektirmeye devam ediyor, hiç adil gözükmüyor bu". Allah'ın adaletini sorguladığın zaman Allah'ın kusursuz olmasını sorgulamış oluyorsun. "Subhanallah'"ı inkâr etmiş oluyorsun. Böyle sorguladığın zaman aklın ve kalbin Allah'ın eleştirilemez olduğunu ve yaptığı her şeyin kusursuz olduğunu unutuyor. Yani "subhanallah"'ı söylemek başka bir şeydir, onu hissetmek ise tartıda çok ağırdır. Tüm şartlar altında bunu hissetmek tamamen başka bir mesele. "Vebihamdihi", söylenmemize, ağlamamıza, eleştirmemize, strese girmemize, kaygılanmamıza neden olan hangi zorluktan geçiyor olursak olalım, tüm bunlara rağmen kalbimden Allah için geçen tek şey övgü ve teşekkürdür. Hangi olumsuz şey beni çevrelerse çevrelesin Allah hakkında olumlu düşünüyorum. Bunu başarabilirsen, işte tam da bu tartıda oldukça ağır. Gerçekten ağır. Sonra da bunu "Subhanallahil azim" ile birleştirdiğin zaman... Yani "Allah, Aziz olan Allah, ne kadar da kusursuz". Yani Allah'ın azametinden alan hiçbir şeyi hiçbir 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zaman düşünme, hissetme veya söyleme. Uygun olmayan bir şekilde Allah'a söylenmemeli ve konuşmamalısın. 

İnsanların yaratıcı ile farklı türden ilişkileri var. Benim Hristiyan arkadaşlarım bazen diyorlar: "Bu aralar tanrıya biraz kızgınım, eskiden çok iyi arkadaştık ama son zamanlarda beni çok dinlemiyor". Böyle kalakalıyorsun tabi. Başka tip inançlarda da tanrı kudretli, korkutucu, kutsal bir figür ve Allah hakkında korkmadan konuşamıyorsun. İslam bu iki şeyin karışımıdır, biz tabii ki Allah'la arkadaş gibiyiz, ona yakınız, onu seviyoruz ve aynı zamanda da ona saygı duyuyoruz. Allah ile veya onun hakkında arkadaşlarınla konuşuyormuşsun gibi konuşamazsın. "Aa, Allahım sen konuyu biliyorsun." O iş öyle işlemiyor, Allah hakkında konuşuyoruz, buna hakkın yok. 
Her ne kadar onunla sevgi dolu bir ilişkimiz olsa ve bizi anlasa, dinlese ve sevse de onunla (a.c) o şekilde gelişigüzel olamayız. Diğer taraftan da onunla arkadaş olamayacak kadar, problemlerimizi söyleyemeyecek kadar, ona yalvaramayacak kadar da ondan korkmuyoruz. Ama bir şeyi kesinleştirmeliyiz: Allah bize kızgın değil, Allah bizden nefret etmiyor, Allah bizi cezalandırmıyor, bu dünyanın olma sebebi senin cezalandırılman değil. Başımıza gelen hiçbir şey bir ceza değil. 

Bununla birlite biz "Subhanallahi vebihamdihi, subhanallahil azim'"i oturtturursak da tartılarımız ağır gelecektir. Diğer insanlar "Amellerin değersiz, iyi bir Müslüman değilsin, sakal bile uzatmıyorsun, başörtü bile takmıyorsun, onu yapmıyorsun, bunu yapmıyorsun" diye düşünebilir ve yapmadığın her şeyi sana listeleyebilirler. Ne yaptığını bilmiyorlar, onu da Allah biliyor. Bazılarınız için alkolü bırakmanın ne kadar zor olduğunu bilmiyorlar, Allah biliyor, onlar bilmiyorlar. Onların gördüğü tek şey, "Bu daha önceden içki içiyordu", tek görebildikleri bu. Senin o günahtan kurtulmak için yaptığın fedakarlıkları, çektiğin acıları ve zorlukları görmüyorlar. O seninle Allah arasında. Allah onu biliyor ve bu da kıyamet gününde ağır gelecek. 

Allah amellerimizin ağırlığının değerini bilmemiz için bize yardım etsin ve Allah yaptığımız en küçük şeyin bile çok çok çok ağır gelebildiğini görebilmemizi nasip etsin. 
Allah bizi muhteşem Kuran ile mübarek kılsın. Ayetleri ve zikirlerini bize faydalı kılsın 
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